dat de Heer goed is.

11 juli 2023...een dag waar we lang naar
hebben uitgekeken...een dag waarop het
koopcontract ondertekend is van het
gebouw wat we al zolang op het oog
hebben en waarvoor we plannen hebben
gemaakt. Twee jaar wachten, bidden,
plannen. Twee jaar zoeken naar Gods wil
hierin. En nu is het zover! We zijn God
mega dankbaar voor dit cadeau en zien
uit naar een mooie tijd voor onze wijk.

Hoe is het allemaal zo gelopen? Deze
vraag krijgen we vaak gesteld. In deze
nieuwsbrief willen we u meenemen in dit
proces en vertellen over de komende tijd.
Maar eerst willen we u en jou bedanken
voor aanhoudend gebed en ondersteuning.
Dat is ontzettend waardevol voor ons en
we geloven dat God mede daardoor veel
heeft bewerkstelligd.

Twee jaren...

Ongeveer twee jaar geleden kregen we te
horen dat er een gebouwtje bij ons om de
hoek te koop kwam. Omdat we al langer
biddend aan het dromen waren van een
gebouw om onze werkzaamheden uit te
kunnen breiden, keken we elkaar aan. Zou
dit iets zijn? Gerard is op de eigenaar
afgestapt voor informatie. We hebben
daarna gesproken met onze collega’s en
begeleiders hier in Schwerin. Zij konden
zich wel iets bij dit gebouw voorstellen. We
zijn vervolgens met de GZB en ECM in
gesprek gegaan over dit concrete voorstel
en daarna met de eigenaar. Samen
kwamen we tot een koopsom. We moesten
met veel partien communiceren om er
zeker van te zijn dat we ook daadwerkelijk
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de koopsom konden neerleggen. De
stichting FeG, ons kerkgenootschap hier,
heeft het bedrag middels een lening
voorgeschoten. De FeG is dus ook de
eigenaar van het gebouw. In eerste
instantie verliep alles dan ook redelijk vlot
en leken letterlijk de deuren open te gaan.

Ondertussen waren we ook bezig met het
maken van een visiestuk, met het zoeken
naar teamleden, met het maken van een
financieel plan en daarnaast met ons
gewone werk in de wijk. En God voorzag in
alles waarvan wij dachten dat we het nodig
hadden. Zelfs in teamleden, wat nog altijd
een groot dankpunt voor ons is. Dit alles
nam al een jaar in beslag en de eigenaar
moest best wat geduld met ons hebben.

Kink in de kabel

Toen kwam de zomer van 2022. We
hadden alles klaar en Gerard ging naar de
eigenaar met het bericht dat we de koop
rond konden maken, aangezien alle
(verkeers)lichten op groen stonden. Maar
daar kwam een kink in de kabel. De
eigenaar reageerde ineens niet meer.
Omdat het zomervakantie was hebben we
dat even laten gaan. Maar ook daarna
reageerde hij niet. Totdat Gerard de
eigenaar een keer bij het gebouwtje zag en
hem besloot aan te spreken. De eigenaar
vertelde dat er een andere geinteres-
seerde in het spel was en dat hij die
voorrang gaf. Dat was voor ons een harde
dobber. Zoveel mensen, maar vooral
Gerard, hadden zoveel tijd en energie in dit
gebouw en proces gestopt en nu leek het
ineens van de baan...

~

Gerard en Reinhard Spinke, de praeses van het kerkverband FeG
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Reinhard Spinke en Mattias Vogelensang
(kerkrentmeester) tekenen het koopcontract

de bar

de keukenruimte

De eigenaar gaf aan tijd te willen hebben. Die hebben we hem gegeven.
Ook al begrepen we niet waarvoor dit nodig was. Wat wilde God hier
ook mee? We dachten alles in kannen en kruiken te hebben. En nu...
We hadden veel vragen, aan de eigenaar en aan God. Veel mensen uit
de achterban hebben met ons meegeleefd en gebeden.

Na drie (!) maanden gaf de eigenaar aan dat de andere partij het
grondstuk niet wilde en dat hij het voor de afgesproken prijs aan ons
wilde verkopen. Natuurlijk was er grote opluchting. We konden toen
inmiddels ook zien dat God ons deze tijd gegeven had om verder
investeren in de mensen uit de wijk, in ons team en in ons gezin. En te
laten zien dat een gebouw mooi is, maar niet alles... Hij heeft het in Zijn
hand en doet het op Zijn tijd.

Heen en weer

We dachten dat het vanaf toen wel snel zou gaan. Het koopcontract
werd geschreven. Maar dit koopcontract is zo vaak heen en weer
gegaan tussen de eigenaar en de FeG, dat we er soms wat moedeloos
van werden. Steeds waren er weer punten die aangepast moesten
worden door de notaris. En dit duurde dan letterlijk weer een paar
weken. Vooral bij de eigenaar duurde het heel lang. Daarnaast moesten
we een heel aantal documenten van de stad hebben. Dit duurde ook
heel lang. En steeds werd daardoor het moment van ondertekenen
vooruitgeschoven.

Ons ongeduld veranderde ondertussen meer in gelatenheid. Totdat ook
de FeG vond dat het lang genoeg geduurd had en zij samen met Gerard
besloten om de eigenaar wat meer onder druk te gaan zetten. Waarom
ze dit niet eerder gedaan hebben is een kwestie van cultuur. Hier is het
zo dat de eigenaar echt het laatste woord heeft, hij heeft de controle. En
als de kopende partij teveel druk gaat geven, dan is het simpel voor de
eigenaar te zeggen dat hij de stekker eruit trekt. En dat risico wilden we
niet lopen. Maar dit duurde nu zo ontzettend lang telkens, dat we op een
punt kwamen om dat risico toch te nemen.

En vanaf toen ging het snel. Het koopcontract werd door de
verschillende partijen goedgekeurd en is nu ondertekend! De sleutel
krijgen we als het goed is begin september.

De komende tijd

Nu de koop een feit is, zijn we in een nieuwe fase gekomen. Er worden
nu concreet plannen gemaakt, er wordt met bouwbedrijven gesproken,
de architect vraagt een bouwvergunning aan en nog veel meer. Dit geeft
energie, ook bij de mensen uit onze buurt, voor wie dit ook heel
heugelijk nieuws is.

In september hopen we feestelijk te openen en te beginnen met de
bouwfase. Hierbij gaat het niet om het gebouw zo snel mogelijk af te
krijgen. In de bouwfase nemen we tijd voor mensen, laten we mensen
meewerken, ook als dat niet zo snel gaat. Ook hier gaat het om relaties
en de liefde van Jezus te leven. Natuurlijk is er een planning, maar
snelheid heeft niet de prioriteit. Een paar van de dingen die als eerste
gaan gebeuren, zijn invalidentoiletten laten maken, elektriciteit op de
juiste plekken installeren en openslaande terrasdeuren maken.

“Zum Gewachshaus”

De naam van het gebouw is ‘zum Gewdachshaus’, oftewel ‘naar de
plantenkas’. In de naam Gewachshaus zit het woord ‘wachsen’, wat
groeien betekent. Hier zit veel betekenis achter. We hopen dat dit
gebouw transparant is, dat mensen zien wat er gebeurt, nieuwsgierig
worden. We willen mensen een plek bieden waar ze zich kunnen
ontwikkelen door mee te werken of in gesprek te komen. Mensen
hebben de mogelijkheid daar God te proeven en te zien dat Hij goed is,
zodat ze in een relatie met Hem groeien. Dit gebeurt concreet door
bijvoorbeeld Bijbelstudie, ontbijtmomenten, muziek en gesprekken. We
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naar een g ontmoetingsplek

In het Gewachshaus willen we een plek

dromen ervan dat God de gemeen-
schap die er al is dichter tot Hem
laat groeien en dat hierover
gesproken wordt in de wijk. Dat we
daar mogen uitdelen van de
‘vruchten’ die gegroeid zijn. Want nu
we een gebouw hebben betekent
het niet dat we naar binnen gaan en
dat mensen naar ons toe moeten
komen. We blijven veel van onze
activiteiten bewust ook buiten doen.
Omdat we merken dat de drempel
om ergens naar binnen te gaan nog
steeds hoog is. En mensen pas
komen als er een relatie is ontstaan.
Tegelijk is het natuurlijk een
prachtige gelegenheid ons werk in
bijvoorbeeld de winter veel meer
handen en voeten te geven.

Betrokkenheid

Veel mensen hebben met ons
meegebeden en -gedacht. Ook onze
TFC is heel betrokken en zet zich in
voor dit project. Hartelijk dank
daarvoor! De TFC zal zich de

Van de Thuisfrontcommissie
Bidden werkt! We zijn als thuisfront-
commissie ongelooflijk dankbaar
dat, na meer dan een jaar van
onzekerheid, de kogel nu eindelijk
door de kerk is. Afgelopen maand is
er overeenstemming bereikt met de
eigenaar voor de aankoop van een
voormalige schaftlokaal wat al vele
jaren leeg staat. Bij Gerard en
Janneke is in de achterliggende
jaren het verlangen ontstaan om
hier, midden in de wijk waarin zij
wonen en werken, een plek voor
ontmoeting en een plek van
verbinding te maken.

Het is een wonderlijke weg geweest
waarin we steeds tussen hoop en
vrees leefden, maar we mogen zien
dat onze God gebeden verhoort.
We geloven dan ook dat dit een
plek mag zijn waar Hij door Zijn
Geest aanwezig wil zijn in genade
en liefde.

We mogen nu aan de slag om
Gerard en Janneke te helpen bij de
aankoop, verbouwing en inrichting
van het gebouw en daar hebben we
u als trouwe achterban heel hard bij
nodig!

In de komende periode worden de
plannen voor de verbouwing verder
uitgewerkt, worden offertes opge-
vraagd en een vergunning aange-
vraagd. Ook zullen we als Thuis-
frontcommissie dan in nauwe
samenwerking met de GZB en
ECM een fonds-
wervingsplan maken waarin we ook
een beroep op uw vrijgevigheid,
inzet, kennis, netwerk en gebed
zullen doen. Met vele schouders
maken we de last licht.

Volgt u de berichtgeving en blijft u
bidden voor een voorspoedig
vervolgtraject waardoor de plannen

snel tot uitvoering kunnen komen?

bieden waar mensen geloof, hoop en
liefde proeven die van God komt en hen

hongerig naar Hem maakt.

komende tijd bij onze ondersteu-
nende gemeenten melden met de
vraag of ze ook financieel willen
ondersteunen. Want u zult begrijpen
dat dit alles een aardige duit kost.
Een gedetailleerder  financieel
overzicht zal binnenkort beschikbaar
komen. Mocht u nu al een duit in het
zakje willen doen, dan kunt u dat
overmaken op:

NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. de
GZB o.v.v. projectnummer
DE.1.103 Zum Gewachshaus.

Dit geld wordt dan specifiek voor het
Gewachshaus gebruikt. Alvast ha-
rtelijk dank! Maar natuurlijk kunnen
we niet zonder geestelijke onder-
steuning. Blijf daarom standvastig in
gebed bij ons werk betrokken, want
zonder de Heer kunnen we dit niet
doen!

We wensen u een hele goede zomer-
tijd en u hoort gauw weer van ons!

Gevowd, Jonneke,

Lisay, Aron, Lows & Lotte
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