Wij zijn allen gedoopt in één Geest en
Zijn daardoor één lichaam geworden;
of we nu Joden of Grieken zijn, slaven

of vrije mensen, we zijn allen van één
Geest doordrenkt.

1 Korintiérs 12:13

“Die woning beviel me echt goed,
zeg! Kleine kans dat de volgende
me nog beter bevalt.”

Nieuwe woning

Het is begin juli. Samen met een
gemeentelid uit de Duitse plaats
Ribnitz-Damgarten heb ik net een
woning bezichtigd. Een paar uur later
volgt nog een tweede bezichtiging. Ik
ben enthousiast over de eerste woning,
en verwacht niet dat de tweede me nog
beter zal bevallen. Maar, wat een
verrassing, uiteindelijk valt mijn keuze
toch op het tweede appartement! Wat
ben ik dankbaar. Een driekamerwoning
op de derde verdieping van een flat
met vijf verdiepingen. Vanuit mijn
woning heb ik prachtig uitzicht over
een meer. Daarnaast ligt het
appartement vlakbij het ontmoetings-
centrum van de gemeente, en is het
nog goedkoop ook. God heeft me een
woning gegeven die mijn wensen zelfs
overtreft!

Mijn flat

Beroep
Midden september ben ik naar Ribnitz
verhuisd. Begin april heeft de

christelijke gemeente ‘die Brucke’ in
Ribnitz-Damgarten een beroep op me
uitgebracht. In maart was ik daar twee
weken te gast. Ik heb mogen preken,
veel mensen ontmoet, en de stad
Ribnitz-Damgarten goed leren kennen.
Hoogtepunt waren de legobouwdagen,
waarop we met kinderen uit de wijk
een stad van lego hebben gebouwd.
Tussendoor hoorden de kinderen
Bijbelverhalen, zongen we samen en
speelden we spellen. Na deze twee
weken had ik sterk het idee dat God
wilde dat ik naar Ribnitz zou gaan. Dit
werd bevestigd door het beroep dat de
gemeente op mij uitbracht. Unaniem
stemden alle leden voor.

Die Briicke

Die Brucke is een nog kleine, nieuwe
gemeente, die missionair ingesteld is.
Nog nooit heeft ze een pastor gehad.
De gemeente heeft mij voor Vvijftig
procent beroepen. De overige tijd wil ik
echter ook graag in dienst van God
werken, met ondersteuning vanuit
Nederland. Via ECM kunt u mij blijven
ondersteunen. In Ribnitz en omgeving
Zijn er maar weinig mensen die Jezus
kennen. Met Gods hulp wil ik het licht
van Jezus verspreiden, mensen hoop
geven en geluk brengen. Helpt u me
daarbij?

Schwerin

Het afgelopen halfjaar heb ik ook in
Schwerin veel goeds mogen beleven.
In april ontving Natascha, de leidster
van het kinderwerk, een dochter:
Rahel. Tijdens haar zwangerschaps-
verlof heb ik de leiding van het
kinderwerk op me genomen, en daar
erg van genoten. In juli mocht ik bij de
Schweriner See getuige zijn van de
doop van zeven mensen uit het
Patchwork Center, waaronder de
achttienjarige Marie. Met haar heb ik

O
g")
N
3

brief
INDUITSLAND

NICUWS



Dultsland

cilangt

gemeenschap

Het ontmoetingscentrum van die By

“Het lijkt mij mooi als er zo een band
ontstaat tussen een Nederlandse gemeente
en die Bricke in Ribnitz-Damgarten.”

het afgelopen halfjaar samen-
gewerkt tijdens het wekelijkse
kinderuur. Via haar heeft ook
weer een ander meisje Jezus
leren kennen. Zij kwam vaak met
Marie mee naar het kinderuur.
De mensen uit de wijk zelf zijn

dus vaak nog de Dbeste
evangelisten!

Afscheid

Begin augustus vond mijn

afscheidsfeest plaats. We begon-
nen het feest met het zingen van
twee christelijke kinderliederen. De
kinderen mochten daarbij met
microfoon op het  podium
meezingen. Daarna hebben we
met de kinderen het Bijbelverhaal
van Ruth nagespeeld. Later
mochten de kinderen op het
podium bidden. Ondanks dat er
ook veel volwassenen bij waren,
was er toch een aantal kinderen
dat dit durfde te doen. Kinderen
van de Dreesch (mijn wijk in
Schwerin) zijn zo heerlijk vrij! Na
afloop mochten de kinderen zelf
een taartpunt versieren. Een mooi
afscheid van de twee prachtige
jaren die ik in Schwerin heb mogen
beleven.

Peetvader

Ondanks mijn afscheid van
Schwerin blijven er verbindingen
tussen mij en Schwerin bestaan.
Ik hoop er nog met enige
regelmaat te komen om vrienden
te bezoeken. Daarnaast ben ik in
juli peetvader geworden van een
jongetje uit Schwerin met de
naam Gabriel. Zijn ouders
hadden mij gevraagd of ik zijn
peetvader wilde worden op het
moment dat Gabriel gedoopt zou
worden. Als peetvader heb ik
beloofd voor Gabriel te bidden,
en ben ik medeverantwoordelijk
voor zijn geestelijke opvoeding.
De doop vond plaats in de
Lutherse  Petrusgemeinde in
Schwerin, waar Gabriel lid van is.

Mogelijke uitzending

Op 4 september ben ik beroep-
baar gesteld binnen de Christe-
ljke Gereformeerde Kerken. Dat
betekent dat CGK-gemeentes mij
vanaf nu kunnen beroepen. |k
hoop dat er een gemeente bereid
is mij als missionair predikant te
beroepen met het oog op een
uitzending naar Ribnitz-
Damgarten. Het lijkt mij mooi als
er zo een band ontstaat tussen
een Nederlandse gemeente en
die Brlcke in Ribnitz-Damgarten.
Zulke internationale contacten
zijn namelijk zeer waardevol.
Over en weer kunnen we elkaar
ondersteunen, bemoedigen en
van elkaar leren.

Bedankt voor uw steun en
gebed!

is een internationale en
interkerkelijke zendingsorganisatie,
met als doel gemeenten stichten in
Europa: dé missionaire strategie in
het meest uitdagende continent
voor christenen vandaag.
Evangeliseren, discipelen maken en
leiders trainen zijn daarom sinds
1904 kernbegrippen bij ons
Dominik de Bruijne is deels
financieel afhankelijk van giften. Je
kunt hem steunen door een gift over
te maken via
of via
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